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ÖNSÖZ 


Tasavvuf, ihsan üzere yaşamaktır. Cebrâil (aleyhisselam) Resül-i Ekrem Efendimiz'e [sallahu aleyhi vesellem), “İhsan nedir?” diye sormuş, Allah Resülü de şöyle buyurmuştur: “Allah'ı görüyor gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da O seni görüyor” (Buhâri, İmân, 38). 


Umuyoruz ki -yıllardır olduğu gibi- bu eserler vesilesiyle birçok insan tasavvuf hakikatlerini anlayarak mürşid-i kâmillerin insana ne kadar gerekli olduğunu farkedecektir. Yani “iman ve İslâm” sahasına “ihsan”ı da ekleyerek tam manasyla kul olacaktır. 


Tasavvuf yolu tarih boyunca sohbetle gelişip yayılmıştır. Mürşid-i kamiller bile bir Allah dostunun sohbet halkasına girerek seyrü sülükünü tamamilayıp yeni sohbet halkaları kurmaya hazır hale gelmişlerdir. 


Elinizdeki bu kitap, “Allah”ı Sevenlerin Yolu” serisinin bir parçası olarak, elli yılı aşkındır kendilerini Allah, Resül ve Allah dostlarının yoluna adayan, Allah ve Allah dostlarının sohbetleriyle hemhal olarak müminlere faydalı olmak için çalışan, rahmet-i Rahman”a kavuşmuş Mehmet Ildırar ve Dr. Ahmet Çağıl”ın (rahmetullahi aleyhimâ| sohbet, kaset ve CD'lerinden derlenmiştir. Onlar elli yılı geçen süredir yaptıkları sohbetlerini yalnızca insanların kurtuluşa erebilmeleri için yapmış ve bu kutlu yolda çalışmışlardır. 
Ömürlerini Allah”a hizmet yoluna vakfeden Mehmet Ildırar ve Dr. Ahmet Çağıl”dan Allah razı olsun. 


KESİT NEDİR? 


—— —e 


“Elde ettiğin bir keşif hali ki Kitap ve Sünnet”le çelişti, derhal o keşfi bırak! Kitaba ve Sünnet'e sarıl. Keşfin, ilhamın ve müşahedenin durumu 

odur ki ancak Kur”an ve hadisin tasdikinden geçtikten sonra amel edilir.” 


Ali eş-Şâzeli [kuddise sırruhül" 


Muhterem kardeşlerim, 


Keşif kelimesi sözlüklerde “perdeyi ve örtüyü kaldırmak, kapalı olan bir şeyi açığa çıkarmak, var olan fakat niteliği bilinmeyen şey hakkında bilgi edinmek” şeklinde tarif edilmiştir. 


1 Sefer el-Muhibbi el-Cerrahi, Tasavvuf Terimleri, İstanbul: Kırk Kandil 
Yayınları, 1998, s. 225. 


Süfiler ise keşif kelimesini, hem “perde arkasında ve aklın ötesinde olduğu için gaib olan bazı şeyleri bilme” hem de “Allah”ın tecellilerini temaşa etme” anlamında kullanmışlardır. Çünkü her iki durum da perdenin kalkması veya aralanması sonucunda gerçekleşir. “İki şey arasındaki perdenin kalkması ve bu iki şeyin birbirine karşı açığa çıkması” anlamına gelen mükaşefe terimi de çok defa keşif manasında kullanılır. 


Keşif ve mükaşefe kavramlarını genişçe ele alan İmam Gazâli (kuddise srruha] mükâşefenin müşahededen daha üstün olduğunu söyler.? Ona göre tasavvufla ilgili ilimler mükâşefe ilmi ve muamele ilmi olmak üzere ikiye ayrılır. 


Müşahede ilminin konusu; sabır, şükür, ihlâs ve bunların zıtları olan acelecilik, nankörlük ve riya gibi kalbin hallerine ilişkin bilgilerdir. 


Mükaşefe ilmi ise arındırılan ve temizlenen kalpte bir nurun zuhur etmesi veya ilâhiyyatla ilgili hususlarda perdenin açılıp hak olanın gözle görülürcesine apaçık ortaya çıkmasıdır. İnsanın cevherin- de böyle bir yetenek vardır. Mükâşefe ilmi kitaplara 
2 Gazâli,el-İmlâ, 1/79. 


yazılmaz. Bu ilmi bilenler ancak kendi seviyesinde olanlarla bunu müzakere eder, başkalarına ifşa etmezler. Keşif ile öğrenilen gizli ilim budur. 


İmam Gazali (kuddise sırruhül, el-Münkız mine”d-Dalal adlı kitabında aklın yetersiz kaldığı metafizik bazı gerçeklerin keşif ile bilineceğini, bu yolla bir velinin meleği görebileceğini ve sesini işitebileceğini söyler. 


Makbul olan ve olmayan tevilden söz ederken de bu konuda ılımlı tutumu benimseyenlerin bilgi- ye konu olan şeyleri işitme (sema, vahiy) olmaksızın ilahi bir nurla idrak ettiklerini, daha sonra olayların sırları kendilerine keşif yoluyla bildirilince bu bilgiyi vahyin lafızlarıyla karşılaştırdıklarını, bunlardan yakin nuru ile müşahede ettikleriyle uyuşanları aynen benimsediklerini, uyuşmayanları ise tevil ettiklerini belirtir ve bu konuların bilgisini sadece vahiy ifadelerinden (sem) alanların ayaklarının yere sağlam basamayacağını söyler.” 


з Gazali, İhya, с. 1, s. 262-263. 
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KERAMET NEDİR? 


— — 


“Sen istikamet sahibi ol, sakın keramet peşine düşme! 
Hiç şüphesiz nefsin keramet hevesiyle çırpınıp durur, halbuki yüce Rabb'in senden istikamet istemektedir.” 


Ebü Ali Cürcâni (rahmetullahi aleyh] * 


Aziz kardeşlerim, 


Tasavvuf, ilâhi burhanlar vasıtasıyla, ârifibillahın keşif ve kerametiyle insanı intibaha (manen uyanıklığa) davet eder. İşte mutasavvıf veliler de Allah'ın kendilerine ikram ettiği kıymetli ilim sahipleridir. Mücâhede, zühd ve vird ehlidirler. Bunlarda görülen hallere keşif ve keramet denir. Velilerde 


4 Kuşeyri, Risâle, s. 413. 


kemalat hak olduğu gibi keramet de haktır. Keramet Allah”ın kullarına bir ikramıdır. Bu ikram bütün varlıklardan, hatta nefislerinden geçen ve Hak Teala”ya yönelen kullara verilir. 


Gönlünü mâsivadan temizleyen; Allah'ın şeriatına, Allah Resülü'nün sünnetine ve Allah dostlarının yoluna uyan mücâhede ehli için, meleküt âlemi açıпр başkalarının görmediği hakikatler onlara görünür. 
Gerçekleşebilecek hadiseleri, meydana gelmeden bilebilirler. Cenâb-ı Allah'ın vermiş olduğu kudret ve Allah dostlarının himmetleriyle varlıklara tasarruf edebilirler. Zaman ve mekân Allah'ın izniyle onlara engel teşkil etmez hale gelir. Gayet uzak mesafelerde ihtiyacı olan bazı tâlipler bunu ayan beyan müşahede ederek itminana (güvene) kavuşurlar. 
Mürşid-i kâmilin insan ve başka varlıklar üzerinde tasarruf etmelerine (etkide bulunmalarına) Allah tarafından izin verilmiştir. Kâmil mürşidler işte bu tasarrufla talebelerini terbiye ederler. Hakikatte ise tasarrufta bulunanın, Cenâb-ı Hak'tan başkası olmadığını unutmamak gerekir. 
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Muhteremler, 


Eşyaya tasarruf meselesini bir menkıbe ile sizlere izah edeyim. 


İstanbul Beşiktaş sırtlarında türbesi olan Şeyh Yahya Efendi hazretleri (kuddise sırruhül, Kanüni Sultan Süleyman'ın sütkardeşidir. Kanüni Sultan Süleyman, Yahya Efendi'nin annesinin sütü ile beslenmiştir. Her ikisi de Trabzon doğumludur. Kader birini derviş kılığında sultan, birini sultan kılığında derviş yapmıştır. 


Bunların sultanlığı zamanında Trabzonlu bir Rum gemici Trabzon'dan İstanbul'a gelirken Karadeniz'de müthiş bir fırtınaya tutulmuş. Elini sema- ya kaldırıp Allah'a yalvarmış. Trabzonlu olduğu için Yahya Efendi'nin kemalatını biliyor. “Ey yüce Rabbim! Bizi batmaktan kurtarırsan, Trabzonlu Yahya kulun hürmetine bizi sağ salim İstanbul'a çıkarırsan, Yahya Efendi'ye en iyisinden bir küp şarap hediye edeceğim” diye adak adamış. 


Allah Teâlâ, Rum gemicinin fırtınadan kurtulmasına ve İstanbul'a ulaşmasına yardım etmiş. Rum gemici, sora sora Yahya Efendi'nin tekkesini bulup, en iyi şaraptan da bir küp şarap getirmiş. O beladan kurtulmanın sevinciyle müslümaların şarap içmediğini düşünememiş. 


Rum gemici, yanındaki tayfalarla şarap küpünü getirip Yahya Efendi”ye, “Allah bizi denizde boğulmaktan kurtardı. Ben de vaadimi yerine getirdim. 
Kusurumu bağışla, şu hediye şarap küpünü kabul et” demiş. Bu sözleri duyan müslümanların gözleri hayretle açılmasına rağmen, Yahya Efendi, “O küpteki şaraptan bize bir tas getirin” diye buyurmuş. 
Orası tekke, cemaati ise dervişler. “Yahya Efendi nasıl böyle derl” diye herkes şaşkınlığa düşmüş. 


Küpten bir tas şarap doldurmuşlar. Yahya Efendi, kendisine de sunulan tası ağzına götürüp birkaç yudum içmiş ve dostlarına, “Hediyeyi kabul etmek sünnettir” demiş. Diğer dervişlerinin de içmelerini buyurmuş. Herkes irkilmiş fakat kimse bir şey diyememiş. Ama taslarla şarabı süfilere tevdi etmişler. Bir de bakmışlar ki içtikleri mis gibi kokan nar şerbetidir. 


Bir küp dolusu şarabın Allah”ın hikmeti velinin kerameti ile nar şerbetine dönüştüğünü gören Rum gemici ise kelime-i şehadet getirerek müslüman olmuş. 


İşte böyle Allah dostları, Allah”ın izniyle eşyanın aslına tasarruf ederek onu farklı bir şekle büründürebilir. 


Muhteremler, 


Keramet, Hak Teala”nın el-Ber? isminin tecellisindendir. Allah (celle celaluhül, Onu ebrâr kullarına mükâfat ve ikram olarak verir. “Ber” olan Allah'la “ebrar”” olan kul arasında karşılıklı bağdan dolayı verilir. Çünkü aralarındaki münasebet bunu gerektirir. Kerametin meydana geldiği zatta böyle bir istek bulunmasa bile yine de meydana gelir. 


Keramet, maddi ve manevi olmak üzere iki çeşittir. 


1. Maddi kerametler: Maddi kerametleri avam tabakası anlayabilir. Madde âleminde gayb olan şeylerden haber vermek, suyun üzerinde yürümek, mesafeyi havadan katetmek, kısa zamanda çok uzak yerlere gidebilmek, uzaktan bazı cisimleri hareket ettirmek, gözden kaybolmak, uzun zaman 


5 el-Ber: Allah'ın [celle celâluhü), kullarına şefkatli olan, lutfu, ihsanı, 
keremi, iyiliği ve bahşetmesi çok olan anlamına gelen isimlerinden biridir. 

6 Ebrar: İyiler, faziletli kişiler ve Allah'ın rızasına kavuşmak için çalışan 
salih kullar. 
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yeme içme ihtiyacı hissetmemek ve duaların derhal kabul olması gibi ... 


Bu çeşit haller, doğru yolda olana da bozuk yolda olana da verilir. Çünkü istidraç” sahibi olan kâfirlerde de böyle harikalar görülmüştür. 


2. Manevi kerametler: Bu kerametleri avam halk anlayamaz. Cenâb-ı Hak, bu nevi kerametleri sadece sevdiği, seçkin kullarına ihsan eder ve onlar anlayabilir. Bu çeşit kerametler, şeriatın edeplerine riayet etmek, güzel huylara sahip olmak, kötü huyları terketmek, farz ibadetleri mutlaka zamanında eda etmek, hayırlı işlere koşmak, kalpte insanlara karşı zerre kadar kin, kibir, haset taşımamak, Allah Teâlâ'nın zat, sıfat ve fiillerine dair bilgi ve marifetlere sahip olma, kâmil iman, salih amel, muhabbet ve Hakk'a tam bağlılık gibi hallerdir. Allah, düşmanlarını ve doğru yolda olmayanları bu çeşit lutuf ve ihsanlara ortak etmez. 


İşte bunlar Allah dostlarının manevi kerametleridir. Bu kerametlere istidraç giremez. Çünkü bunlarda sağlam niyet, Allah rızası ve ahde vefa vardır. 


7 İstidraç: İnançsız kişilerden meydana gelen olağan üstü olaylar 
(Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, İstanbul: Anka Yayınları, 2005, s. 321). 
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Tasavvuf ehlinin itibar ettiği keramet ikinci keramet türüdür. İlki de câiz olmakla birlikte, tam olarak kalbini tasfiye ve nefsini tezkiye etmeyen zatlarda bu gibi kerametlerin gurur ve kibre sebep olması muhtemeldir. Hem salih amel ve niyette bozukluk meydana gelmesi halinde, o kerametin kâfir ve fasıklarda görülen istidraca dönüşmesi işten bile değildir. Allah dostları maddi kerametlerden ziyade manevi kerametlere iltifat etmişlerdir. 


Kardeşler, 


Alimler, kerametlere itibar etmenin ölçüsünün yalnızca Kur”an ve Sünnet”e uymakla olacağı konusunda birleşmişlerdir. İmam Kuşeyri hazretleri demiştir ki: 


“Kerametlerin meydana gelmesi, keramet sahibi olan kimsenin halinde sadık olduğunun alametidir. Manevi halinde sadık olmayan bir kimsede hak olan kerametin meydana gelmesi câiz değildir. 


Şunu bil ki veli elinde meydana gelen keramet türü şeylere güvenmez, onları düşünmez bile. 
Çoğu zaman bu kerametin meydana gelmesi velilerin yakinini kuvvetlendirir ve onun Allah Teâlâ'nın 


18 


bir fiili olduğu konusundaki basiretini artırır. Böylece onlar kerameti, sahip oldukları inançların sıhhat ve sağlamlığına bir delil olarak kullanırlar.” 


Velilerde meydana gelen kerametler Peygamberimiz”in (sallallahu aleyhi ve sellem] mucizelerine dahildir; çünkü İslami yaşantısında sadık ve doğru olmayan kimsede keramet meydana gelmez. Ümmetinden biri üzerinde kerameti zuhur eden bir peygamberin bu kerameti, onun mucizelerinden sayılır. 


19 


VELİLERİN KEŞİF ve 
KERAMETLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 


İmam Şafif (rahmetullahi aleyh), “Resülullah”ın ve ashabının yolunda olmayanı havada uçar görsem, yine de doğruluğunu kabul etmem” demiştir. 


Necmeddin-i Kübra da [киааіѕе sırruhül, “Farz ve sünnetlerden herhangi birini terkeden kimse ateş üzerinde yatsa, denizde yürüse, havada uçsa da iyi biliniz ki o davasında yalancıdır” demiştir. 


Abdurrahman-ı Таһї (kuddise sırruhül, “ En üstün keramet, istikamet ve cezbedir” demiştir. 


Ebü”l-Hasan-ı Şâzeli [kuddise sırruhül, “Allah Teâlâ'ya hakkıyla iman ve resülüne tabi olmaktan daha büyük keramet yoktur” demiştir. 


İmâm-ı Rabbâni (kuddise sırruhül, “Bir kimse, peygamberlere tabi olmadan doğru yolda yürümek isterse, muhakkak eğri yola sapar. Eğer eline bir şeyler geçerse, istidraçtır. Sonu zarar ve ziyandır” demiştir. 


Diğer bir sözünde ise şöyle demiştir: “İslamiyet”ten kıl kadar ayrılan bir kimsede çeşitli haller ve cezbeler hasıl olsa bile, bunlara istidraç denir. 
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Bunlar onu dünyada da ahirette de rezil olmaya sürükler.” 


Mevlânâ Halid-i Bağdâdi [kuddise sırruhül, “Ey Нак yolcuları! Hz. Muhammed Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem] dininde gevşeklik ve tembelliğe asla cevaz ve imkân vermeyiniz! Çünkü bu yolda istikamet ve gayret, sayısız keşif ve kerametten daha faziletlidir. Ayrıca bilinmelidir ki keşif ve keramet, dinin emirlerine riayeti artırmaya vesile olmuyorsa beladan başka bir şey değildir. Çeşitli vesilelerle daima söyledim; yine söylüyorum ki cümle evliya-yı kirâm, bu din-i mübinin emir ve yasaklarına riayetkar olmayan tarikatçılığın ilhad ve zındıklık olduğu hususunda ittifak halindedirler” demiştir. 


Diğer bir sohbetinde ise, 


“Biran bile istikamet üzere yani Allah Teâlâ'nın emir ve yasaklarına uygun olarak yaşamanın, bin kerametten daha üstün ve faziletli olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Yüce Mevlâ'nın kulundan istediği, onun istikamet üzere olmasıdır. Yüce Allah'tan hepimizi istikamet ve hidayette daim kılmasını niyaz ediyoruz” demiştir. 
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VELİLERDE KESİF ve KERAMET 


— — 


“Keramet sahibi bir zatı yalancılıkla itham eden, en büyük yalancıdır.” 


Mutarrif b. Abdullah (rahmetullahi aleyh] 8 


Peygamberlerin mucizeleri açık ve alenidir. 
Onunla nübüvveti ispat etme, kâfirlere meydan okuma ve onları aciz bırakma hedeflenir. Fakat keramet açısından durum böyle değildir. Onu gizlemek esas kabul edilmiştir. Herhangi bir iddia için de keramet izhar edilmez. 


Peygamberlerin mucize göstermeleri her hâlükârda lazımdır. Velilerde ise durum böyle değildir. Veli olmak için olağan üstülük ve kerametlerin meydana gelmesi şart değildir. Fakat bununla bir- 


likte evliyanın hemen hepsinde keramet görülmüş- 
8 батапі, et-Tabakatü”l-Kübra, 1/109; Evliyalar Ansiklopedisi, 9/247, 
İslâm Âlimleri Ansiklopedisi, 2/5. 
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tür. Keramet göstermeyen veli pek azdır. Hatta her an onlardan diğer insanların görüp sezemediği güneş gibi açık kerametler ortaya çıkmaktadır. Oturmaları, kalkmaları, konuşmaları, bütün hallerinde bir ayna gibi Hakk”ın nurlarını yansıtmaktadırlar. 
Allah”ın varlıklar üzerinde tecelli eden isim, sıfat ve fiillerinin nakışlarını seyretmekle onların irfanı sürekli inkişaf etmektedir. 


Muhteremler, 


Velilerin kerameti haktır. Maddi manevi tehlikeler karşısında mürşidlerini karşılarında bulan süfilere her devirde rastlanmıştır. Birbirlerini tanımayan insanların, muhtelif zaman ve mekânlarda göz yaşlarına hâkim olamayarak içtenlikle anlattıkları bu gibi hadiseler, asırlardan beri menkıbe kitaplarında nakledilen benzeri birçok olay, söz konusu kerametleri açıkça teyit etmektedir. Kur'an ve Sünnet'te zikredilen kerametle ilgili haberler ise meselenin şer'i yönüne delil teşkil etmektedir. O yüzden Ehl-i sünnet uleması, peygamberlerin mucizeleri nasıl hak ise velilerin kerametlerinin de öylece hak olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. İmâm-ı Rabрапії (kuddise sırruhül Mektübât'ta buyurmuşlardır ki: 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“Allah Teâlâ'nın veli kullarının kerametleri haktır. Onların hârikulâde işleri gayet çok olduğundan, keramet sahibi olmak velilerin devam edegelen âdeti haline gelmiştir.” 


Bir gün İmam Masum hazretlerinin büyük halifelerinden Hâce Muhammed Hanif Kabili (kuddise sırruhül, genç yaşlarında bir gece rüyasında kendisinin irşad yeri olan Serhend'e gittiğini ve Muhammed Masum'un [kuddise sırruhül halkasında olduğunu gördü. Rüyada, iki nur yüzlü aziz önlerinde mum yanmış halde oturuyorlardı. Muhammed Hanif içinden bu azizlerin kim olduklarını bilseydim ne iyi olurdu diye geçirirken, âniden bir kimse ona doğru gelmeye başladı. Muhammed Hanif gelen bu kimseye o iki azizin kim olduklarını sordu. “İkisi de Müceddid-i Elf-i Sâni hazretlerinin oğullarıdır. Biri Hâzinurrahme Hâce Muhammed Said, diğeri Urvetü'l-Vüska Hâce Muhammed Masum (kuddise sırruһата) isimleriyle bilinirler” dedi. Muhammed Hanif, “Beni ikincisine, yani Hâce Muhammed Masum'un huzuruna götür” deyince, o kişi de cevap olarak, “Beni seni karşılamaya o gönderdi” dedi. Ve onu Urvetü'l-Vüska'nın huzuruna götürdü. 
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Hâce Muhammed Hanif bu müjdeli rüyadan uyanınca rüyayı yakınlarına anlattı ve henüz görmeden Urvetü”l-Vüska hazretlerine büyük muhabbetle bağlandı. Yakınlarıyla birlikte Serhend”e gitti. 


Serhend”e yaklaşınca rüyada gördüklerini aynen görüyordu. İki aziz oturmaktaydı ve önlerinde mum yanıyordu. Rüyada kendisini Urvetü”l-Vüska”nın huzuruna götüren zat aynı şekilde götürdü. 


Hâce Muhammed Hanif, Urvetü”l-Vüska”nın hizmetinde iyi çalıştı, tam manasıyla hizmet etti. 
Zaten severek geldiği için bunu daha da iştiyakla yaptı. Bu iştiyakına Urvetü”l-Vüska hazretlerinin büyüklüğü de eklenince kısa zamanda kemal derecesine erişip halife oldu. 


Halife olarak memleketi Kabil”e dönünce mürşidinin büyüklüğünü anlatmaya başladı. Kendisinin hilafetini açıkladı. İnsanlar kendisine inanmadılar, onunla alay ettiler. Rüyada hilafet aldığını söylediler. 


Bir zaman geçince aralarından birkaç kişi gelip, “Biz senden keramet görmezsek sana inanmayız, biz güzel bir ziyafet hazırlayacağız. Bu ziyafete mürşidini davet ediyoruz. Eğer mürşidin yemek 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zamanına kadar gelirse sana inanır müridin oluruz” dediler. Arada ise en az bir aylık mesafe vardı. 


Muhammed Hanif hazretleri, mürşidine olan bağlılığı, muhabbeti ve Allah”ın kullarına olan merhametini bildiğinden bunu kabul etti. Urvetü”l-Vüska”nın yemeğini genelde yatsı namazından sonra yediğini, yemeği o vakitte hazırladıklarında mürşidinin geleceğini söyledi. 


Yemeği hazırlayanlar ciddiyetsiz bir şekilde hazırlıyor, Urvetü”l-Vüska”nın gelebilmesine ihtimal vermiyorlardı. 


Yatsı namazı kılındı. Hâce Muhammed hazretleri yemeklerin getirilmesini, mürşidinin yemek vaktinin bu vakit olduğunu söyledi. Yemekler hazırlanırken o sırada damdan ayak sesleri gelmeye başladı. Urvetü”l-Vüska hazretleri altı oğluyla beraber merdivenlerden eve indiler. 


Hâce Muhammed Hanif hazretlerini alaya alan ahali hayretten ne yapacaklarını şaşırdılar, kendisinden af ve özür dilediler. Urvetü”l-Vüska hazretleri ise, “Biz buraya sadece Muhammed Hanif'in hatırı için, onu sevdiğimiz ve onun bize bağlılığını bildiğimiz için geldik, yoksa niyetimiz keramet göstermek değildir. Bir daha evliyadan keramet istemeyin, çok zarar görürsünüz” dediler. ° 


Kardeşler, 


Keramet sahibi veliler birçok şeyi Allah'ın izniyle başarabilirler. Müridlerini zarardan korumak için, himmetleriyle kâfir kabirlerinin yakınlarında bulunan evlere gelecek zulmeti bile kaldırırlar. Fakat kabirdeki kâfirin azabı kalkmaz. O Allah'ın kahrıdır. 
Bununla beraber onların duaları çabuk kabul olur ve insanların kalbine tesir ederek Allah tarafından hidayetlerine vesile olur. 


İbrahim Havvâs (kuddise sırruhül anlatıyor: 


Bir defasında çölde gidiyordum. Bir hıristiyan rahip gördüm, belinde zünnar vardı. Benimle yol arkadaşı olmak istedi, kabul ettim. Yedi gün yol yürüdük. Rahip bana, “Ey Hanif dinin (müslümanların) âlimi, gerçekten çok acıktık; haydi ne imkâ- nın varsa getir de yiyelim.” Ben de, “İlahil Şu kâfire karşı benim yüzümü kara çıkarma, bize yiyecek ikram et” diye dua ettim. Birden önümüze bir tabak 


9 Muhammed Fazlullah Serhendi Fâruki, Umdetü”/ Makâmât, İstanbul: 
Damra Yayınları, 2007, s. 304. 
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kondu, içinde ekmek, kızartılmış et, yaş hurma ve bir testi su vardı. Onlardan yedik içtik, yedi gün daha yol yürüdük. Bu defa ben rahibe dönerek, 


“Ey hıristiyanların rahibi, sıra sende, haydi yanında ne varsa getir de yiyelim” dedim. Rahip asasına dayanıp dua etti. O anda önümüze iki tabak geldi, baktım ki içinde bana gelenden daha fazla yiyecek varl Bir kafirin elinde bunun nasıl olduğuna hayret ettim, halim değişti, yemekten çekindim. Rahip ısrar etti, fakat ben yemedim. O zaman rahip, 


“Ye, sana iki müidem var” dedi ve şöyle devam etti: “Müidemin biri: Ben Allah”tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın resülü olduğuna şahitlik ediyor ve müslüman oluyorum” deyip belindeki zünnarı çözüp çıkardı. Rahip ikinci müjdesini şöyle anlattı: 

“Diğer müjdem şudur: Ben, “Allahım, eğer bu kulun senin yanında bir hatırı ve kıymeti varsa, bize bir yiyecek kapısı aç' dedim, Allah da açtı.” 

Bunun üzerine gelen yemeği yedik, yola devam ettik, beraberce haccettik, Mekke'de bir sene kaldık. 
Adam orada vefat etti, Bahta”da toprağa verildi.'9 


10 Feridüddin Attâr, Tezkiretü 7-Evliya, İstanbul: Semerkand Yayınları, 
2013, s: 725. 


28 


Allah”ın izniyle müridlerinin günaha düşmelerine engel olabilirler. 


Mevlana Şeyh Ebü Said-i Mücellid aktarıyor: 


Gençlik günlerimde, Hâce Ubeydullah hazretlerinin bana iltifatkâr davrandığı zamanlardı. Gençlik icabı güzel bir kadınla tanıştım. Bir gün o kadın evime geldi. Kadınla başbaşa kalmak istedim. Tam bu sırada Hâce Ubeydullah'ın sesini işittim. Şöyle diyordu: “Hey! Ebü Said ne yapıyorsun?” Bu ses kulağıma girdiği gibi halim değişti, dehşete kapıldım ve titremeye başladım. Derhal yerimden sıçradım. Bir süre sonra Hâce Ubeydullah çıkageldi. 
Mübarek nazarlarını bana çevirerek şöyle buyurdu: “Eğer Hak Sübhânehü ve Teâlâ'nın yardımı yetişmeseydi şeytan seni yoldan çıkarmıştı.” 


Allah'ın izniyle ağaçların, taşların ve hayvanların sesini işitebilirler. 

Ebü Süleyman el-Havvâs şöyle demiştir: 

Bir gün eşeğe binmiş gidiyordum. Hayvanın başına sinekler konuyor, o da başını aşağı yukarı eğip duruyordu. Ben de elimdeki sopa ile başına vuru- 


yordum. Bir ara eşek başını kaldırarak, “Vur bakalım, bir gün senin de başına bu şekilde vurulur” dedi. 
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Allah”ın izniyle eşyaya tasarruf edebilirler. 
Ebü Amr el-Enmâti şöyle demiştir: 


Üstadımla birlikte çölde yolculuk yapıyorduk, yağmura yakalandık. Korunmak için bir mescide girdik. Mescidin tavanı akıyordu. Tamir edelim diye çatıya çıktık. Yanımızda bir tahta vardı; onunla bozuk yerleri tamir etmek istiyorduk; ancak tahta kısa geldi, duvara yetişmedi. Üstadım, “Tahtayı uzat” dedi, ben de uzattım, kısa gelen tahta uzadı; ben de duvarın bozuk yerlerini tamir ettim. 


Allah'ın izniyle suda yürür, havada uçabilirler. 
İbrahim el-Havvâs şöyle anlatmıştır: 


Bir keresinde gemi yolculuğu yaparken, gemide bir gerdanlık çalınmıştı. Orada bulunanlardan birini suçluyorlardı. Ben de, “Bırakın onunla güzel bir dille konuşayım” dedim. Adama doğru yaklaştığım- da gördüm ki adam abâsına sarılarak uyuyan bir delikanlı imiş. Abâsının içinden kafasını çıkararak bana baktı, ben de ona yapılan suçlamayı söyledim. O da, “Demek hırsızlıkla suçlanıyorum. Yemin ediyorum şu denizin içindeki bütün balıklar ağızlarında birer cevherle bana gönderilecektir” dedi. 
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Su bir anda ağızlarında cevher bulunan balıklarla doldu. Delikanlı sonra suyun içine girdi ve su üzerinde yürüyerek gitti. 


Allah”ın izniyle tayy-i zaman denilen durumla zaman içinde zaman yaşayabilir ve zalimlerin belasından kurtuluşu sağlarlar. 


Abdülvahid b. Zeyd, Ebü Âsım el-BasıT ye, “Haccâc seni yakalamak için arayınca ne yaptın?” diye sorduğunda, Ebü Âsım şöyle demiştir: “Odamda idim, o sırada kapı çalındı kapıyı açtım, Haccâc'ın adamları içeri girdiler. O esnada ben kendimi havada bir defa fırlattım, bir de baktım ki Mekke'de Ebükubeys dağındayım.” 


Abdülvâhid, Ebü Âsım'a, “Nereden yiyip içiyordun?” diye sorduğunda, Ebü Âsım şöyle demiştir: “Her gün iftar yapacağım zaman bir ihtiyar kadın Basra'da yediğim iki somun ekmeğini yanıma kadar çıkarıyor, bana verip geri dönüyordu.” Bunu duyan Abdülvâhid, “O ihtiyar kadın dünyadır; Allah Teâlâ ona Ebü Âsım'a hizmet etmesini emretmiştir” dedi. 


Allah'ın izniyle hastaların iyileşmesine ve darlıkların giderilmesine vesile olurlar. 
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Bir defa Basra”da bir kıtlık baş göstermişti. Habib-i Acemi [kuddise sırruhül Veresiye yiyecek alarak fakirlere dağıttı. Sonra para kesesini alarak yastığının altına koydu. Alacaklılar gelip borçlarını istedikleri zaman yastığının altından keseyi alıyordu, kese dirhemlerle dolmuş oluyordu, onunla gelenlerin borcunu ödüyordu. 


Bir başka olayı da Ebü Muâviye Esved'in hizmetçisi Ebü Hamza Nasr b. Ferec şöyle anlatmıştır: 


Ebü Muâviye'nin gözleri görmez olmuştu. 
Kur'an okumak isteyip mushafını açtığında, Allah Teâlâ kendisine görme imkânı veriyordu, mushafı kapattığı zaman gözleri yine görmez oluyordu. 


İşte böyle aziz kardeşler; 


Allah'ın dostu veliler, Allah'ın izniyle bu şekilde olağan üstü haller yaşayıp yaşatabilirler. Bu durumlar, Reşehat, et-Tabakatü”l-Kübra, Nefehatü”l-Üns, Lemezat-ı Hulviyye, Hadüiku ”l-Verdiyye, Сатіи Keramati”l-Evliya gibi birçok tasavvuf klasiği eserlerde geniş biçimde izah edilir. 


Fakat muhterem kardeşlerim, bazı kimseler, evliyaların her an hep keşifle kerametle meşgul olduğunu zannediyorlar ama evliyaların da bir beşeri tarafı var. Onların da evi var, çoluk çocuğu var, ailesi var. Onlar da yer, içer, yatar, ailesiyle beraber olur. Bütün olağan üstü durumlarına rağmen nihayetinde onlar da birer beşerdir, bunu hiç akıldan çıkarmamak lazım. 


Kardeşlerim, 


Keşif ve keramet evliya için amaç yahut ulaşılması gereken bir mertebe değildir. Bilakis Allah dostları bir zaruret olmadan, bilerek ve isteyerek topluluğun içinde aleni olarak keramet izhar etmekten şiddetle kaçınırlar. Velilerin bu tasarrufları zaru- 
.ri bir eğitimin vasıtası olmakla birlikte, ferdi planda yaşanan, aleniyete dökülmeyen kerametlerdir. Çogunlukla tâliplerin haberi olmadan zuhur eder. Hatta böyle açıktan keramet göstermeyi “hayz-ı rical” (erkeklerin hayzı) telakki ederek gizlenmesi gerektiğini belirtirler. Nitekim Mevlânâ Halid Zülcenâheyn hazretleri de (kuddise sırruhül bir mübarek zata yazmış olduğu mektubunda buyurmuştur ki: 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“Onların maksadı keşif ve keramet değildir. 
Gökte uçmak, yerde, denizde yürümek değildir. 
Allah”ın şeriatına ve Kur”an-ı Kerim”in yoluna tutunmaktır.” 


Evet kardeşler, 


Allah dostlarının gayeleri yalnızca Allah”ın rızasına mazhar olup ümmet-i Muhammed'in de kendileriyle beraber bu rızaya kavuşanlardan olmasına vesile olmaktır. Bunca kerametin sahibi olan veliler, bu olağan üstü hallerin hiçbirine teveccüh göstermez ve bu hallerin ölçü olmadığını bilirler. Çünkü bir veliden çok keramet meydana gelmesi, onun üstünlüğünü göstermez. Evliyanın birbirinden üstünlüğü, Allah Teâlâ'ya daha yakın olmalarına bağlıdır. Daha yakın olan bir veli, pek az keramet sahibi olabilir. Yüce Allah'tan daha uzak olan bir veli ise daha çok keramet, harika gösterebilir. Bu ümmetin sonradan gelen evliyasında, o kadar çok kerametleri olanlar görülmüştür ki ashâb-ı kirâmın hiçbirinde, bunun yüzde biri bile meydana gelmemiştir. 
Halbuki evliyanın en yükseği, en aşağı derecede olan bir sahabinin derecesine yetişemez. Görülüyor ki evliyayı ve onların üstünlüğünü anlayabilmek için kerametlerine, harikalarına bakmak yanlış olur. 
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Seri-i Sakati hazretleri (kuddise sırruhül şöyle demiştir: 

“Bir kimse ağacı bol ve her ağacın dalında bir kuş bulunan bir bahçeye girse, bütün kuşlar onun anlayacağı bir dille kendisine, “Selam sana ey Allah”ın veli kulu!” diye hitap etse, eğer o kimse bunun kendisi için bir hile ve tuzak olabileceğinden korkmazsa, şeytanın tuzağına düşer.” 


Allah Teâlâ katında en kıymetli keramet manevi olanlardır ve bu kerametler gözle görülemezler. 
Bunlar: 


Marifetullahtır; meyvesi ise Allah'tan korkmaktır. 


ə Такуааг; Allah'tan ziyadesiyle çekinmek, korkmak ve yakınlaşmak, yasaklarından sakınmak hususunda çok gayretli olmaktır. 


ə Murakabedir; devamlı Allah'ın kontrol ettiğini bilmek ve nefsi tanımış olmaktır. 


ə Tefekkürdür; Allah'ın maddi/manevi nimetlerini, büyüklüğünü, merhametini ve kudretini idrak etmektir. 
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Muhteremler, 


Kerametin büyüğü, Allah Teâlâ'yı tanımayıp gaflete düşmüş, küfrün, günahların batağına saplanmış insanları o bataklıktan çıkartıp Allah aşkı ve muhabbetiyle yanar hale getirmektir. Böyle gaflet içerisinde yüzen, dinden, diyanetten bihaber insanlar sadatların yanına gidiyor, elini tutuyor, bakıyoruz ki ertesi gün Allah'ın izniyle bambaşka biri olmuş. Sanki dün gelen o değil. Başka biri. 


Kardeşler, işte kerametin büyüğü budur. Bütün ömrünü içki, kumar gibi pek çok günahla geçiren insanlar, sâdâtların nazarını aldıktan sonra camiden, dergâhlardan çıkmaz, ellerinden tesbihlerini bırakmaz oluyorlar. Böyle bir anda değişenlere etrafındakiler soruyor:“Bu hoca ne yaptı da sana bir anda değiştin?” O süfi de bilmiyor ki söylesin. 
Daha önce namaz kılmak istemezken şimdi camiden çıkmak istemiyor. Önceden rahatlıkla günah işlerken şimdi günahtan nefret ediyor. Bu nasıl oluyor? Orada sohbet de edilmiyor. İnsanlardaki bu değişiklik tamamen Allah dostlarının tasarrufatıyla gerçekleşiyor. 
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Kardeşlerim, 


Bu yolda bizim gayemiz keşif ve kerametler görmek değildir. Biz yalnızca Allah”ın bizden istediği kulluğu yapmakla beraber tarikat-ı aliyenin verdiği ödevleri yerine getirmekle mükellefiz. Bir müridin mürşidinden keramet beklemesi adapsızlıktır. Çünkü müminlerin peygamberlerinden mucize istediği görülmüş bir şey değildir. Ancak kâfirler ve іпаптаyanlar mucize isterler. Müminlerin en önemli vasıflarından biri ise gayba iman etmiş olmalarıdır. 
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MÜRİDLERDE KESİF ve 
KERAMET 


— — 


“Kerametlerin en büyüğü, kötü bir ahlâkını terkedip yerine güzel ahlâkı elde etmektir.” 


Sehl b. Abdullah-ı Tüsterî [kuddise sırruhül " 


Muhteremler, 


Biz keşif ve kerametten ziyade yalnızca iyi kulluk ve süfilik yapmaya çaba sarfetmeliyiz. Bu yolda bir şey görüp görmemeye hiç bakmayacağız. 
Görmeyenlerin durumu çok iyi olur. Bu yolda biraz tecrübemiz var. Çok kimselerle irtibat kurup konuşuyoruz. Durumlarını anlatıyorlar bize. Emin 


11 Kuşeyri, Risâle, s. 662. 
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olun, hiçbir şey görmeyenlerin durumu çok daha iyi. Maneviyatta bir şey görenler maalesef yerinde saymaya başlıyor veyahut daha fazla geri gitmeye başlıyor. Bundan zarar görüyorlar. Bir şey görmeyi onun için istememek lazımdır. Eğer insan bu yolun bize vermek istediği esas gayeyi aklından, hayalinden çıkarmazsa, bir şey istemesine lüzum yoktur. 
Mesela tesbih çekenler bilir, “İlahi ente maksüdi ve rızake matlübi” deriz. Bu ne demektir? “Ya Rabbi, benim maksadım senin zatındır, zatının sevgisidir. 
Benim için kıymetli olan senin rızandır” demektir. 
Yani bunun içerisine, yâ Rabbi ben keşif, keramet, insanların yanında hatırı sayılmak, insanlardan hürmet beklemek, dünyada her türlü yiyecek, içecek, zevk, sefa hiçbirini istemiyorum, demektir. “Bunların hiçbirinde benim gözüm yok” demektir. Bunlar bana lazım değil; hatta cennetin de ötesinde bana yalnız senin rızan, senin zatının sevgisi lazımdır, diyoruz. Çünkü bu yolun gayesi budur. 

Fakat bunlara rağmen bazı süfiler çeşitli keşif hallerini yaşayabiliyorlar. İşçilik yaparak geçimini temin eden Nevşehirli bir süfi yaşadığı olayı şöyle anlatıyor: 
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“İşçi bekleme yerinde sabah erkenden beklemeye başladım. Kendi kendime tefekkür ederken bir anda gördüğüm manzara değişti. Yakınımda, gördüğüm insanlar hep birer hayvan şeklinde göründü. Hepsi de başka başka hayvanların şeklinde göründüler. Bir tane kadın gördüm. O, insan şeklinde fakat elleri, kolları, saçı, yüzü hep yaralarla dolu, yaralarından pis akıntılar durmadan akıyor. 
Bir de uzakta bir erkek gördüm, o da insan şeklinde. Fakir bir kimse olduğu elbisesinden anlaşılıyor. 
Pantolonunun dizleri eskidiği için yama vurmuş. 
Başka insan şeklinde kimse görmedim, halbuki çarşı da kalabalıktı. Bu halden çok etkilendim, cami avlusunda otururken arkadaşlar geldi. Onlara bu olayı anlatmak isterken o manevi televizyon kapandı. İnsanlar, her şey tabii haline döndü.” 


Kardeşler, 


Böyle haller de olabiliyor fakat sâdât-ı kirâm efendilerimiz keşif ve keramete rağbet etmiyorlar. 
Bu hal, bilhassa bazı süfilerde zuhur edebiliyor. 
Ama onlar, keşif keramet türü nefsin isteği olan bu işleri sevmiyorlar. Onlar istikamet istiyorlar. 
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Çünkü Nakşibendi büyüklerinin meşrebine göre keşif ve kerametlerin zuhuru süfiye çok büyük zarar veriyor. Diğer tarikatlarda biraz müsaade ediyorlar ama bizde öyle değil ... Zira nefsin gözüyle kazandıklarına hiç bakmayacak. Ne kadar bakmazsa o kadar iyi yol alır. Sürati hiç kesilmez. Süfinin, kendi halini keşifle kerametle ölçmemesi lazım diyor büyüklerimiz. 


Nakşibendi yolunda en alt makam, keşif ve kerametlerdir. Süfi tövbe eder etmez bunu elde etmiş oluyor. Daha sonra biraz kendine geldiğinde ise keşif keramet makamını geçmiş oluyor. Keşif ve kerametler bu yolun bir özelliği değildir. Onların, insanın dinine faydası yoktur. Müridin, Allah Teâlâ'yı bilmesine bir faydası olmaz. İbadetlere muhabbet katmaz. İhlas kazandırmaz. Nefsin terbiyesine fay- da vermez. Onun için sâdât-ı kirâm efendilerimiz, bu konuların üzerinde durmamış. Ona değer vermemişler. Onu bir şey saymamışlardır. Biz bunları bilmediğimiz için keşif keramet sahibi insanları sanki evliya oldu zannediyoruz. 
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Bu tür olağan üstü haller papazlarda, rahipler- de, Hint fakirlerinde de oluyor. Şimdi onlarda mı “Allah dostu” oluyor? 


İmâm-ı Rabbani (kuddise sırruhül, sünnet-i seniyyeye tabi olmaya teşvik hususunda göndermiş olduğu mektuplarının birinde şöyle demiştir: 


“Bil ki bu Nakşibendi tarikatının büyükleri, sünnet-i seniyyeye tabi olmayı ve azimetle'? amel etmeyi kendilerine düstur edinmişlerdir. Şayet sünnet-i seniyyeye uymakla ve azimet yolunu seçmekle birlikte, hal!3 ve vecd ile şereflenirse, bunu çok büyük nimet bilirler. Ancak hal ve vecdi elde ettikleri halde, sünnete tabi olmakta ve azimeti seçmekte gevşeklik söz konusu olursa, bu halleri makbul saymaz, vecdleri istemez ve bu gevşeklik halini de perişanlık ve felaket bilirler. Zira Hindu- 


ların Brahmanlar”ı, Cükiyeler”i ve Yunan filozofları 


12 Azimet: Dini emirlerin vazedildikleri ilk hali. Bazı mazeretlerden 
dolayı ikincil olarak meşru kılınan hükme ise ruhsat denir. 

13 Hal: Belli bir zamanda “vârid” ve “nâzil” olan sonra da geçen manevi 
his, şevk, hüzün, üns, müşahede, yakin, havf, kabz gibi hallerdir. Hal, Hak vergisidir, çalışarak elde edilmez. 

14 Меса: Kulun herhangi bir kastı yahut çabası olmaksızın onun kalbine 
gelen ilham, his, feyiz, vâriddir. Hak'tan gelen mükâşefe ve tecellilere de vecd denir. 
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da bu gibi şekli tecellilere, sembolik mükaşefelere ve tevhid bilgilerine sahip oldular. Fakat bunun neticesinde onların eline fesattan, rüsvalıktan ve Allah”ın rahmetinden mahrum kalmaktan başka bir şey geçmedi.” 


İki kanat, yani zahir ve bâtın, fıkıh ve tasavvuf kanatları sağlam olmadıkça kudsiyet âlemine uçmak imkânsızdır. Bu iki kanat olmaksızın haller ve vecdler hâsıl olursa, bilesin ki onda senin helâkin vardır. Böyle hallerden ve vecdlerden kurtulmak 
için Allah Teâlâ'ya sığınmalısın. 15 


Bu yolda nefsin pay almasına fırsat verilmiyor. 
Çünkü mübarekler, süfilerinin zarar etmesini hiç istemiyor. Nefse biraz pay vermiş olsalar, süfi, bundan memnun kalır, manevi halini kaybeder. Zarar görmesin diye, bu dünyada durumunu bilmesini istemiyorlar. 


Bu yolda süfi çok çalışacak; durumunu bilmeden, merak etmeden mürşidine tam bağlanacak: Âdeta kendisinin bir kervanda, mürşidinin de bu kervanın başında olduğunu düşünecek. Ona tam olarak güvenecek. Çünkü bu kervanı götüren odur. Biz ker- 
15 İmâm-ı Rabbâni, Mektübât, 237. Mektup. 
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vanın neresinde olursak olalım, onun gittiği yere gideriz. Muhakkak bir şeyler görmemiz de gerekmez. 


Teslimiyetimizi bozmazsak, görevlerimizi yaparsak çok şeyler bilmeye ihtiyaç yoktur. O sebepten keşif keramet gibi nefsani işlere kapılmamak için rabıtaya devam etmek en güvenilir yoldur. 


Keşif, keramet ve nurlar geldiği zaman da bunlara iltifat etmemelidir. Bunları övünme vesilesi yapmamalıdır. “Rabbim”in lutfu, mürşidimin ikramı ile benim gibi bir zayıfın ibadete teşviki için gösterildi” diyerek acizlik göstermelidir. Eğer bu şekilde davranmaz ve, “Bu benim kemalatımdandır” derse o zaman övünmüş olur. Gurura düşmüş sayılır. Şükür kaybolur. Ahiretteki pırlanta gibi mükafat alacağı yerde, bu dünyada bir cam kırığı gibi lezzete razı olmuş olur. Tasavvufta bunun adı aldanmadır. 


Mevlana Câmi hazretleri (kuddise sırruhül buyuruyor ki: 


“Bu yola ilk girdiğim zamanlarda, bana nur belirtileri görünmeye başladı. Hâce hazretlerinin bana emri gereğince bunlara iltifat etmedim. O nurun devamlı olmasını sağlamaya çalıştım. Ancak şunu bilmek gerekir ki bu nur, keşif ve kerametin 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meydana gelmesi, insanın tamamen olgunlaştığına, nefsini terbiye ettiğine işaret değildir. Bunlara güvenmemelidir. Müridin en büyük kerameti, mürşidinin sohbetiyle pişmesi ve onun teveccühleri/ nazarları altında nefsinden kurtulmasıdır.” 


Bu yolda keşif, keramet ve benzeri şeyleri görmek kârlı değildir kardeşlerim; belki zararlı bile olabilir. Bunlar kişilerin itikadlarını kuvvetlendirmek için ikram edilir. Asıl önemli olan bunlar değildir. Bu yolda bir şeyler görmeyenler hiç üzülmesinler. Bostanın olgunlaşıp olgunlaşmadığını bostancı bilir. Biz işimizi bilelim, sâdât-ı kirâm efendilerimiz gereğini yapar. Demirci dükkânının ocağı keşif ise demir dövülürken sıçrayan kıvılcım süfinin hali gibidir. Ama bunu bilmeyen cahil süfi bu kıvılcımları keramet zanneder. Oysa keramet, kâmil zatlarda olur ve kıvılcım gibi parlayıp sönmez. Süfinin keramet olarak gördüğü haldir. Bediüzzaman hazretlerinin beyanına göre keramet; zayıfları teşvik, yolun doğruluğuna şehadet, sahibini itaate alıştırmak için yemdir. 
Beklenmez, verilmez ve istenilmez. Beklenilmeden verilirse şükür gerekir. İnsan bundan sonra ne göreceğim diye beklerse ihlâsını zedelemiş olur. 
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Müride bir keşif açıldığı vakit, mürid, bunu halka duyurmak ister. Bu halin ona verdiği zevkle sarhoş olur. O zaman üstünlük davası, kendini başkalarına beğendirme davası başlar. Bu durumda şeytan müridin yanına gelir: 


“Senin gibi hizmet eden var mı?” gibilerden sorar. 
Ve müride, 


“Senin gibisi yok” dedirtir. Böylece şeytan onu övünmeye, ucuba ve riyaya sevkeder. Etrafında haset halkası oluşur. Ve insanlar onu çekemez hale gelirler. O zaman da mürid, “Beni çekemiyorlarl” diye gıybet etmeye başlar. 


Süfi amelini yapıp güzel güzel yol alırken bir anda bakarsın âsi ve günahkâr olarak karşımıza çıkıverir. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bizleri her türlü musibetten muhafaza etsin. Kardeşlerim hiç unutmamak lazım: Bir mürid, nefsinden kurtulmadıkça, keşif veya keramet sahibi olsa da kendisinin elinden yüzünden nur aksa da hiçbir faydası yoktur. 
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Muhterem kardeşler, 


Ben bu kapıya girdim gireli şunu anladım ki bu kapıda çok sevilen insanlara manevi haller gösterilmiyor. Hal, kalpte teşekkül eden nurani, latif bir hadisedir. Keramet, mürşidin hakikatine şahit olan haldir. Süfilerde görülenler keramet değildir. 
Şeyhin kerametinden parlayan bir haldir. Huzur ve saadete erişen, haramlardan içtinap eden, emirlere sımsıkı sarılan, Allah Teâlâ'nın kazâ ve kaderine rıza gösteren, istikamet sahibi olan kimsenin hali, keramet sahibinden evlâdır. 
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SON MAKAM 
İSTİKAMET 


— ~~ 


“İstikamette merdane, herkesten bigâne, 


Allah Teâlâ ile yegâne ve muhabbette divane olunuz.” 


Abdullah Dihlevi hazretleri (kuddise sırruhül 19 


Aziz kardeşlerim, 


Ulemanın beyanına göre, her insana cennete girebilecek kabiliyet verilmiştir. Onun için şerden kurtulmak insanın elindedir. Bu da takva ve tövbe ile olur. Hiç kimse, “Bahtım kötüymüş. Ben kötü bir sürette yaratılmışım. Kaderim beni iyiliklerden uzak kılmış” diyemez. Böyle düşünce ve sözler ce- 


16 Abdullah Dihlevi, Mekâtib-i Şerife, s. 64. 
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haletin ifadesidir. Bu insan kâfir olsa, münafık olsa, günahları dağlar kadar olsa bile, halis ve samimi bir tövbe ile istikamete girebilir, veli olabilir, kamil bir zat olabilir. Tövbe kapısı açılınca da arkasından iman-ı kamil, amel-i salih ve istikamet takip eder. Allah”ın emrettiği farzlara, vaciplere uyup haramlardan sakınarak, mekruhlardan kaçınarak yaşamak istikamet demektir. Mesela oruç tutmak şeriattır, yalan söylememek ve gıybet etmemek ise istikamet demek olur. Fakat tövbe makamında ciddi olmayan kimseler yükselemez, yücelemez. İstikametinin doğruluğunu asla bulamaz. 
Tövbe makamını bir arsaya benzetirsek eğer, istikamet üstündeki saray misalidir. Tövbesi olmayan müminin makamı da olmaz. Makamı olmaya- nın hali hiç olmaz. 


Allah”a itaatin en önemli hususu günah işlememektir. Günahtan vazgeçip tövbesinde samimi olmaktır. Bunun en önemli yolu tövbeden sonra tehzib makamıdır. Tehzib makamı takrib makamı ile kuvvetlendirilir. Takrib (yakınlaşma) ve tehzib (temizlenme) makamlarıyla kamil olan bir mümin istikamet makamında sabit kalabilir. 
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Muhteremler, 


Rabbimiz bize istikamet sahibi olmamız için Kur”an-ı Kerim”inde ne güzel emirler vermiştir. 
Ama bizler dinlememek, öğrenmemek için zevk ile nefsin meşguliyetleri peşinde olduğumuzdan, bunlardan haberimiz yoktur. Biz bu ayetleri anlamak için önce meşguliyetlerimizin işe yaramayanlarını terketmemiz lazımdır. İslami meşguliyete dönmek gerekiyor. Ayet-i kerimelerde buyruluyor ki: 


da 61112 ы sl yo dəl қар) 
9 slra 


“O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir” (A'raf 7/8). 


Âyette geçen müflihün (5,2422) / kurtuluşa erenler) kelimesi “kurtulan, iflah olan” demektir. Kelimenin aslı olan “felah bulmak” ise umduğuna nail olup korktuğundan emin olmaktır. Kimin sevap ve iyilikleri ağır gelirse felah bulur; yani imansız ölmekten emin olur, cennete girer, cemâlullahı görür, demektir. Âyetin devamında ise Rabbimiz şöyle buyuruyor: 


z ° 42 267 F тРНК “AR” gə GÜ ə 
UL daz EİN İRİ А 14503 
ЭА Esil, 1515 


“Kimin de tartıları hafif gelirse, bunlar da ayetlerimize karşı haksızlık etmeleri sebebiyle kendilerine yazık edenlerdir” (Araf 7/9). Allah hepimizi muhafaza etsin. 


Kardeşlerim; 


Ruh, kafes/beden içindedir. Kimi şehvet, kimi şöhret, kimi hıyanet, kimi gaflet kafesindedir. Senin ruhunu bu kafesten kurtarmak için taharetle tövbe istikametine doğru uçmaya bak! Allah, tövben ile seni ceset kafesinden çıkarsın. Hıyanetle, gıybetle, süfi çekiştirmekle zulüm kafesinden nasıl çıkılacak? Hizmet edende kibir, ululanma, benlik davası varsa, o süfi Allah'a kurbiyeti/manevi yakınlığı nasıl elde edecek? Bizim yolumuzda bu hastalıklar istikamet ehli olmakla temizlenir. Kalp zikirle, ahlâk da tefekkürle temizlenir. Bu hale girmeden insanoğlu kendini temizleyemez. 


Muhteremler, 


Bu yolda süfileri sıkıntıya düşürecek durumlardan bazıları da haddini bilmemek ve şükretmemektir. 
Süfi zanneder ki tarikatta geçen çok seneler onun ıslahına sebeptir. Oysa tarikat senelerle ölçülmez, istikametle ölçülür. İstikametten maksat, namazını hiç bırakmamak, bütün namazlarını mümkün olduğu kadar cemaatle kılmak, orucunu kâmil bir sıfatla tutmak, zekâtını günü gününe noksansız vermek, diline doğruluk ve sadakati koymak, fuhuştan, zinadan, yalandan, gıybetten uzak olmaktır. İşte bütün bunların kemale ermesi tasavvufi terbiyenin ikmale ermesi demektir. Yani şeriatı/Kur'an ve Sünnet'i noksansız uygulamaktır. Bu yolda büyüklerimiz buyurmuş: 

“Bir şey vardır ki onun varlığı ile cümle şeyler güzel olur. Onun yokluğu ile de cümle şeyler bozulur. İşte bu istikamettir, doğruluktur.” 
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HİKMET 


Hz. Mevlana kuddise sırruhülder ki: Islah olmanın yolu, Hızır [aleyhisselâm] kıssasındaki gibidir: 


Musa Jaleyhisselâm)| ile Hızır [aleyhisselâm] bir gemiye binmişlerdi. Gemi güzelce giderken Hızır faleyhisselâm] gemiyi deldi. Musa [aleyhisselâm] kızdı ve sordu: 


“Şu adamların gemisini niye sakatladın?” 


“Sahilde zalim bir hükümdar var. Kusursuz gemileri gasbeder. Benim delmem zâhirde gemiye zarardır ama zalim hükümdarın gasbetmesinden onu kurtarmış oldum.” 


Onun için Hz. Mevlânâ buyuruyor: 


“Evladım! Senin nefsin süslü bir gemiye benzer. 
Şeytanla nefsin seni alıp sahile götürürse cehennem deliği açıp gasbederler. Nefsini del, açlıkla onu yola getir, tâ ki cinsi olan nebi ve velilere uysun, gasbedilmekten kurtulsun. Sen, insan gibi dik ayakta olma. Gölge gibi yere düş. Ayakta olursan, kılıç seni keser. Hiç gölgeyi, bir kılıcın kestiği görülmüş mü? Tevazua gir; namazda secde etmekten maksat halıya yüzünü koymak de- 


53 


ğil, tevazu toprağına yüz sürmektir. Haddini, hukukunu bilerek yücelikten/ululuktan vazgeç. O zaman ümit edilir ki Allah seni mağfirun/affedilmişler zümresine sokar. 


Kardeşlerim, 


Bir kimsede istikamet varsa, bütün güzellikler onda toplanmış demektir. Onun için Kur”an”ın hükümlerini, Allah Resülü”nün ve fakihlerin bildirdiklerini yerine getirmeye gayret etmeliyiz. Bunlara uymayan bütün haller istikamet noksanlığıdır. Delilimiz ise Kur'an'dır. Bakınız Allah Teâlâ ne buyurmuş: 


“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (Hüd 11/112). 


Bu Peygamberimiz'e [sallallahu aleyhi vesellem] hitap ediyor, denilirse onun da cevabı yine Resülullah Efendimiz'in ashabına yapmış olduğu şu tavsiyedir. 
Sahabeden biri, 


“Yâ Resülallah, bana bir tavsiyede bulun” diye müracaat etti. Resül-i Ekrem sallallahu aleyhi vesellem), 


“Allah'a iman ettim, dedikten sonra istikamet sahibi ol” buyurdu. 


17 Müslim, İmân, 13. 
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İstikamet sahibi olmak süfi için en önemli şarttır. Peki, süfi kimdir? Kendi özünü ve Hakk'ı bilen kişidir. Demek ki süfi, önce kul olmanın vazifesini bilecektir. Süfi, rayın üzerinde giden lokomotifin arkasına takılmış vagonlar gibi olmalıdır. 


İş keşif ve keramet ile değildir. Evliyalardan çoğu var ki ne kendisi ne de halk onların evliya olduklarını bilir. Onu evliyalar bilir ancak. Kişi şeriata muhalif gitmezse, şeriatın çizgisinde giderse, halleri ve işleri Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi ve sellem] şeriatına uygun olursa ve onun vird ve salih amelleri varsa, evliyaullah olmasının müjdesi vardır. ША keşif ve keramet sahibi olmasına gerek yoktur. Kerametleri olmayan bir sürü evliya vardır. Keşif keramet evliyalığın alameti değildir. Keşif keramet bir şey değildir. 


Bir gün biri Nakşi sâdâtlarından birinin yanına geldi ve dedi ki: “Kurban, uçarak keramet gösteren kişiler hakkında ne dersiniz?” Şeyh, “Ne kıymeti var ki sinek de uçabiliyor. Ne olmuş?” dedi. Adam, “Peki kurban, ya suda yürüyerek keramet gösteren kişi hakkında ne dersiniz?” dedi. Şeyh, “Onun da bir kıymeti yoktur. Çünkü suda kurbağalar da gider, balık da yüzer. Kurbağanın ne kıymeti var ki?” 
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dedi. Adam, “Peki kurban, biri keramet göstererek doğudan batıya bir anda giderse onun hakkında ne dersiniz?” dedi. Şeyhi, “Şeytan da aynı şeyi yapabiliyor. Onun ne kıymeti var ki?” dedi. Adam, “Peki, doğrusu nedir kurban?” dedi. Şeyh, “Doğrusu şeriat yolunda istikamet göstermektir” dedi. 


Evliyaullahtan Muhammed b. Fâzıl hazretleri (kuddise sırruhüj Şöyle buyurdu: 


“Şaşarım şu kişinin işine; dünyanın halini görüp öğrenmek için dağları, ovaları, şehirleri, memleketleri gezer. Ancak nefsini, şeytanın hallerini aşıp Mevlâ'nın ülkelerini gezmek istemez!” 


Ebü Hadrami hazretleri yirmi yıl hiç dünya kelâmı konuşmamış muhteremler! 


Kendisine, “Tasavvuf nedir?” diye sormuşlar. 
Dünya kelâmı konuşmadan sadece âyetlerle cevap vermiş: 


“Onlar öyle erlerdir ki Allah'a verdikleri sözde dosdoğru dururlar” (Ahzâb 33/23). 


Hâsıl-ı kelâm aziz kardeşlerim, tasavvufta huzur-ı ilahiyyeyi bulmanın şartı, önce tövbe makamını geçmektir. Tövbe etmeyen kimse istikameti 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bulamaz. Huzura ulaşmanın ikinci yolu tehzib makamıdır. Üçüncüsü ise takrib makamıdır. Bundan sonra da istikamet/doğruluk makamı gelir. Doğruluk, Kur'ân-ı Kerim'in hükümlerine tam uymaya çalışmak, Allah Resülü'nün sünnetlerine uymaktır. Namazı hiç geçirmemek farzdır. Cemaatle kılmak istikamettir. Oruç tutmak farzdır. Oruçta yalan, gıybet, koğuculuk, şehvetle bakma olmaması istikamettir. 


İçimizden bir ses şöyle diyebilir: Ben tasavvufta on beş senedir amel ediyorum; bu işin sonu nedir, varacağım makam nedir? Tek kelimeyle istikamettir ve Allah'ın razı olmasıdır. 


Şu halde en son varacağımız makam istikamettir. “Şu kul istikamet üzerinde gitmiş” denilirse, onun, itaate dönmüş olduğu anlaşılır. Ubüdiyyette/ kullukta derece kazanarak istikamete doğru yürüyebilmek için çirkin ahlâktan kalbi temizlemek gerekir. Allah Resülü'nün ahlâkına girmek lazım gelir. 
Unutmayalım ki önemli olan İslâm akidesine göre tamam olmak, Kur'an'ın emirlerine, Resülullah'ın sünnetlerine tam uymaktır. Biz buna istikamet diyoruz. Bir istikametli iş binlerce kerametten Allah'a daha yakındır. Yani yola tövbe ile başlayan, nefsin 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ıslahı, tehzib ve takrib makamlarını aşabilen kul, Allah'ın sevgilisi olur. Duaları Allah katında makbul olur. Kendisi kâmil kimsedir. Beşeriyete faydası çok fazladır. İnsanlara merhameti çoktur. Aile efradına karşı şefkati kuvvetlidir. Şu halde ahlâkın güzelleşmesi ilimle başlıyor. Tövbe ile sabitleşiyor. Tehzib ve takrib makamı ile kemal buluyor ve istikamet elde ediliyor. Nihayetinde kişi, Hacı Bayram-ı Veli, Mevlana Celaleddin-i Rümi, Gavs-ı Süni hazretleri [кааdesallahu esrârehüm| gibi istikamet üzerinde bulunuyor. 


Aziz kardeşler, 


Allah dostlarının amaçları keşif ve keramet sahibi olmak değil yalnızca Allah'ın rızasına kavuşmak, onun razı olduğu fiilleri yapmaktır. Süfilerin bazılarına da bu haller verilir fakat ısrarla söylendiği gibi süfi bu hallere takılarak nefsine pâye vermemeli, onu üstün görmemelidir. Keşif ve keramet konusunda bizim örneklerimiz yalnızca Allah dostları olmalı. Nasıl onların amaçları yalnızca Allah'ın rızasına kavuşmaksa süfinin de amacı keşif ve kerametlere takılmadan yalnızca ilâhi rızaya kavuşmak olmalı, sadece bunun için çalışmalıdır. Keramette istikamet şarttır, aksi halde keramet sayılmaz. Eğer kerametin 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neticesi istikamet olursa bu, yapılan amellerin hazzı ve işlenen fiillerin mükafatı sayılır. Fakat verilen kerametlerden ötürü hesaba da çekilebilir. Halbuki manevi kerametlerde hiçbir tehlike yoktur. Çünkü önce ilme dayanır. İlmin kuvvet ve şerefi, kerametin istidraçtan salim olacağını temin eder ve kişinin nefsini ve amellerini beğenmemesini ve gurura kapılmamasını sağlar. 
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в | 
КЕЅЇЕ КЕВАМЕТ 
= | 
İSTİKAMET 
“Sen istikamet sahibi ol, sakın keramet peşine düşme! Hiç süphesiz nefsin keramet hevesiyle çırpınıp durur, halbuki yüce Rabb'in senden 


istikamet istemektedir." 


Ebü Ali Cürcâni (rahmetullahi aleyh) 


